
Nieuwsbrief nr. 11 donderdag 21 maart 2024

Belangrijke data

Maandag 25 maart Start beplanten mini bos

Donderdag 28 maart Paasviering op school

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag alle leerlingen zijn vrij

Maandag 1 april 2de paasdag alle leerlingen zijn vrij

Dinsdag 16 april Suikerfeest

Vrijdag 26 April Koningsspelen

maandag 29 April t/m vrijdag 10
Mei

Mei vakantie
Alle leerlingen zijn vrij

Maandag 13 mei Alle ouders/verzorgers welkom in de
school

Beste ouders/verzorgers,

Met de start van de lente verwelkomen we u graag met nieuwsbrief nummer 11.

In deze nieuwsbrief delen we weer allerlei interessante updates, nieuwtjes en activiteiten die de

komende periode op onze school zullen plaatsvinden.

Mininbos
Afgelopen maandag is er gestart met de aanleg van het Minibos aan het Oostelijk Halfrond

schoolplein voorzijde.

Op maandag 25 maart vindt de officiële start plaats met het planten van de eerste bomen met de

leerlingen en leerkrachten, ook zullen er mensen van de gemeente Amstelveen, waaronder de

wethouder aanwezig zijn. Dit is een belangrijke stap in het creëren van een groenere en natuurlijke

omgeving voor onze school en uiteraard zullen wij er met de kinderen natuur, milieu en educatie

lessen gaan geven.



Betaling schoolreisje
De jaarlijkse schoolreis staat voor de deur en we hebben een fantastisch uitje gepland voor onze

leerlingen. Dit jaar zal de schoolreis plaatsvinden op donderdag 23 mei.

Om de betaling van de schoolreis zo gemakkelijk mogelijk te maken, bieden we u de mogelijkheid om

in twee delen te betalen via de schoolkassa in Parro

U ontvangt binnenkort een bericht met de link naar de betaling.

Mocht u vragen hebben over de betaling aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Nieuwe Kleutergroep groep 1-2C
Na de paasdagen starten we dinsdag 2 April met een nieuwe kleine kleutergroep.

De groep zal voor 3 dagdelen kleuters opvangen op dinsdag, woensdag en donderdagochtend (tot

12.30 uur) Juf Yvonne en Juf Paulien zullen deze kleutergroep gaan starten.

Weggeefkast

We zijn verheugd om aan te kondigen dat onze weggeefkast officieel van start is gegaan! Momenteel

staan er al boeken in de kast die u kunt lenen en lezen. We hopen dat u en uw kinderen veel plezier

zullen beleven aan het ontdekken van de verschillende verhalen en avonturen die deze boeken te

bieden hebben.

Maar dat is nog niet alles! In de toekomst zijn we van plan om te kijken wat we nog meer vanuit

school in de weggeefkast kunnen zetten. Dit kunnen bijvoorbeeld educatieve materialen,

knutselspullen of andere nuttige items zijn die u en uw gezin kunnen gebruiken.

We vinden het belangrijk om een   positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap en om onze

middelen op een zinvolle manier te delen. De weggeefkast is een geweldige manier om dit te doen en

om een gevoel van verbondenheid en solidariteit binnen onze school te creëren.

Heeft u zelf suggesties of wilt u meedenken over de weggeefkast dan horen wij het graag! De

weggeefkast staat bij de hoofdingang en bij de ingang van de kleuters.

We kijken uit naar uw bezoek aan de weggeefkast en hopen dat u er net zoveel plezier aan beleeft als

wij!

Pasen
Donderdag 28 maart vieren we Pasen op de Bloeiwijzer.

Het is langer licht en de temperatuur gaat omhoog. We gaan meer naar buiten en gaan lekker

genieten van alles om ons heen wat gaat groeien en bloeien. De lente is begonnen. Het eerste



kievitsei is gevonden. Ook wij gaan donderdag 28 maart op zoek naar het gouden ei. Meester Paul en

meester Arthur verstoppen eieren voor elke groep. Een waar spektakel. Ook vieren wij Pasen in de

groepen. In elke groep staat een versierde paastak. Alle kinderen krijgen op donderdag 28 maart een

tasje met wat lekkernijen en een pakje drinken.

De kinderen die Ramadan houden kunnen het bewaren en thuis opeten. Ook kunnen de kinderen

een ei versieren en een spel spelen. Voor de onderbouw is het ganzenborden en voor de midden- en

bovenbouw een kahoot quiz. We gaan er een gezellige dag van maken.

Suikerfeest op de Bloeiwijzer
Ramadan is de negende maand van het islamitisch jaar. Op maandag 11 maart 2024 zijn Moslims

wereldwijd gestart met de jaarlijkse vastenmaand Ramadan. Moslims herdenken in deze heilige

maand Ramadan dat Profeet Mohamed zijn eerste boodschap van Allah ontving. Alles wat Allah hem

heeft verteld, is opgeschreven in de Koran.

Het vasten tijdens de ramadan is een van de vijf zuilen of religieuze verplichtingen van de Islam.

Tijdens het vasten wordt men bewust van jezelf en van je daden en bescherm je jezelf op deze wijze

tegen zonden. Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en het bedanken van Allah

voor alles wat hij gegeven heeft. Moslims vieren jaarlijks twee feesten. Het suikerfeest en het

offerfeest.

Op dinsdag 16 april zullen wij dit gaan vieren op de Bloeiwijzer. Eid ul Fitr wel bekend in Nederland

als het Suikerfeest. Hoe wij dit verder zullen vormgeven, blijft nog even een verrassing. We zullen

jullie ouders hier snel meer over vertellen. Mocht je interesse hebben om mee te helpen aan het

suikerfeest ( in de keuken met een aantal andere ouders) of door het bedenken van leuke creatieve

lessen, dan horen wij dit graag van jullie.

Gezonde lunchtrommel

Op school zijn wij steeds meer bezig met een gezonde levensstijl voor onze leerlingen. Een belangrijk

onderdeel hiervan is een gezonde lunch. Daarom willen we u vragen om erop te letten dat uw kind

een gezonde lunch naar school meekrijgt.

Een gezonde lunch kan bestaan uit verschillende voedzame opties zoals volkoren brood, groenten,

fruit, zuivelproducten en gezonde snacks zoals noten of yoghurt. Door te kiezen voor gezonde

voeding tijdens de lunch, zorgen we ervoor dat onze leerlingen voldoende energie hebben om zich

goed te kunnen concentreren en optimaal te kunnen presteren op school.

We begrijpen dat het soms lastig kan zijn om gezonde

lunches samen te stellen, maar kleine aanpassingen

kunnen al een groot verschil maken. Probeer bijvoorbeeld

wat meer groenten en fruit toe te voegen aan de lunchbox

van uw kind, en beperk de hoeveelheid suikerhoudende

snacks.

Als u tips nodig heeft over gezonde lunch ideeën of als u

vragen heeft over dit onderwerp, kunt u altijd contact met

ons opnemen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze

leerlingen gezond eten en zich optimaal kunnen

ontwikkelen.



Subsidie Jeugd Educatie Fonds

Met deze subsidie kunnen we ervoor zorgen dat we voor onze leerlingen meer vers fruit, noten en

andere gezonde tussendoortjes kunnen aanschaffen

Deze week hebben we lekkere verse ananas en zo zullen we elke week weer iets anders voor de

leerlingen bestellen

Schooltijden, kom op tijd!

Onze schooldag begint om 8.45 uur, maar we merken dat er toch nog kinderen tussen 8.45 en 9.00

uur binnenkomen, mocht dit te vaak voorkomen zijn we genoodzaakt dit bij de leerplicht te melden!

We willen u vriendelijk vragen om extra aandacht te besteden aan het op tijd komen, zodat we

samen kunnen zorgen voor een soepele start van de schooldag

voor alle leerlingen.

Mocht u hier vragen over hebben of als het u niet lukt kunt u

contact opnemen met Tamara Frijn.

Nieuws van onze samenwerkingspartners


