Nieuwsbrief nr. 13 vrijdag 26 april 2024

Belangrijke data

> Bloeiwijzer

maqndag 29 April t/m vrijdag 10 Mei vakantie waar jij door groeit!

Mei Alle leerlingen zijn vrij

Maandag 13 mei t/m 17 mei Alle ouders/verzorgers welkom in de
school

Maandag 20 Mei 2e Pinksterdag

Alle leerlingen zijn vrij

Donderdag 23 Mei Schoolreis (met uitzondering van de
schoolverlaters en groep 1/2 C)

Donderdag 28 Mei Gemeentelijke sportdag voor de
schoolverlaters

Woensdag 5 juni t/m 7 juni Schoolverlaters op schoolkamp

Maandag 24 juni Studiedag

Alle leerlingen zijn vrij

Beste ouders/verzorgers,

Welkom bij alweer de 13e nieuwsbrief van dit schooljaar.

We hebben gezellige Koningsspelen gehad. We begonnen de ochtend met een heerlijk schoolontbijt
en daarna de Koningsspelen.

Jammer dat we niet op het grasveld konden maar met wat aanpassing hebben we er toch weer een
mooi feest van gemaakt , de activiteiten in en om de school was een super alternatief, misschien wel
voor herhaling vatbaar?!?!

Deze nieuwsbrief staat vol met updates, belangrijke informatie en leuke dingen die gaan gebeuren.
Denk aan de schoolreis, schoolkamp, maar natuurlijk eerst de Meivakantie! Geniet van de vakantie.

Ouders/verzorgers in de school

De week na de vakanties bent u van harte welkom om uw zoon/ dochter naar de klas te brengen.
Heeft u hier nog vragen over, stuur dan een mail naar info@debloeiwijzer.

De weken daarna vragen we vriendelijk om niet met uw zoon/dochter mee te lopen naar zijn/haar
klas, dit doen wij om de zelfstandigheid van onze leerlingen te bevorderen.

Joods Pesach
Christenen hebben onlangs Pasen gevierd en moslims Eid ul-Fitr.
Voor Joden is het deze week tijd voor feest: Pesach!

Met Pesach herdenken joden de bevrijding uit Egypte. Na 400 jaar in slavernij bevrijdde Godhet
joodse volk uit Egypte. Ze moesten snel vertrekken en hadden geen tijd om hun brooddeeg te laten
rijzen. Daarom namen ze platte broden mee: matzes. Deze ongerezen broden worden alle zeven



dagen met Pesach gegeten. Pesach duurt zeven dagen. Op de eerste dag en de laatste twee dagen
mag er niet worden gewerkt. De dagen daartussen wel.
Het feest begint met de viering van Seder op de eerste avond.

De avonden verlopen dan ook volgens een vast patroon dat in een speciaal boekje, de Haggada, is
beschreven. Je krijgt met de hele familie een speciale maaltijd: een bitter kruid,zout water, een ei,
een geroosterd lamsbeen, een zoet fruitmengsel (charoseth) en verse lentegroenten. Aan de hand
van dit eten wordt het verhaal van de vlucht uit Egypte verteld. Het bittere kruid herinnert aan de
slavernij.Hierna wordt de echte maaltijd opgediend en zingen families samen vrolijke liedjes. Er staat
een extra glas op tafel voor Elia. Elia is een profeet: hij geeft boodschappen van God door. Op de
Seideravond kan hij misschien binnenkomen om de Messias aan te kondigen: de verlosser die voor
een betere wereld zal zorgen. Daarom staat er iets voor hem klaar.

Bron: weetwatjeviert.nl
Geschreven door Alise, moeder van Benjamin.

Schoolreisje
Schoolreis kleuters en onderbouw

Donderdag 23 mei gaan de kleuters en de onderbouw op schoolreisje naar Oud-
Valkeveen.

De bus vertrekt om 9.15u en we zijn rond 15u weer terug.

Het is de bedoeling dat de leerlingen die dag water en fruit/ tussendoortje voor
de ochtend meenemen. Wij zorgen voor de lunch, iets te drinken en een lekker
ijsje.

We hopen natuurlijk op mooi en zonnig weer; zorgt u er dan voor dat uw kind is
ingesmeerd? Vanzelfsprekend nemen wij ook flessen zonnebrand mee. Bij
regenachtig weer; dan graag regenjas of poncho meegeven/aandoen en evt. laarzen aan.

Ter info: de leerlingen krijgen die dag een Bloeiwijzer- button op met ons telefoonnummer.
Schoolreis MBA t/m BBB (+ niet-schoolverlaters van BBC)

Donderdag 23 mei is het zover; we gaan gezellig op schoolreis!
Dit jaar gaan we naar Duinrell. ulnr
De leerlingen worden gewoon tussen 08.25 en 08.45 op school WASSENAAR

verwacht. De bus vertrekt om 09.00 vanuit school en we zullen
rond 16.00 weer terug zijn. Denkt u nog aan het eventueel

aanpassen van vervoer en opvang?

Het is de bedoeling dat de leerlingen die dag zelf een fles water en fruit/tussendoortje voor de
ochtend meenemen. Uiteraard mogen ze ook iets van snoep meenemen(< . Wij zorgen voor de
lunch, iets te drinken en een lekker ijsje.

We hopen natuurlijk op mooi en zonnig weer; zorgt u er dan voor dat uw kind is ingesmeerd?
Vanzelfsprekend nemen wij ook flessen zonnebrand mee. Bij regenachtig weer; dan graag een
regenjas of poncho meegeven/aandoen.


http://weetwatjeviert.nl/

Ter info: de leerlingen krijgen die dag een Bloeiwijzer-button op met ons telefoonnummer.
Wij hebben er veel zin in en kijken uit naar een gezellige dag!

Denk u er nog even aan om het schoolreisje te betalen!

U heeft hiervoor een link ontvangen in parro.

Mocht dit niet lukken kunt u het schoolreisje ook overmaken op rekening nummer :
NL88INGB0004880058 tnv De Bloeiwijzer coudercommissie

onder vermelding van de naam van de leerling

Mocht dit ook niet lukken dan kunt u de bijdrage van 35 euro contant betalen bij de administratie
Alvast bedankt!

Het Burgerschapslokaal en de Bloeiwijzer schoolkrant

Wij van de groep Burgerschap op de Bloeiwijzer zijn druk bezig achter de schermen met het maken
van een Burgerschapslokaal en een Schoolkrant. Hieronder een korte toelichting wat dit precies
inhoud.

Het Burgerschapslokaal

Wij willen op school een plek creéren voor alle kinderen om meer te weten te komen over de wereld
en al haar moois. Dit gaan we proberen door middel van veel visuele aspecten zoals posters maar ook
via voelen, horen en ruiken.

In het Burgerschapslokaal gaan we de wereld verdelen door middel van de werelddelen:Noord
Amerika, Zuid Amerika, Europa, Azié, Afrika en Oceanié. De volgende onderwerpen zullen centraal
staan in het lokaal: Religie, Cultuur & Maatschappij, Wereldkeuken, Natuur en Klimaat en
Diersoorten.

Nu kunnen we veel over dit soort onderwerpen misschien wel vinden via het internet, maar we
vinden dit veel interessanter en leuker om de ouders/verzorgers en de kinderen hierbij te
betrekken.Ook omdat iemand vanuit zijn roots veel beter gebruiken en bijv. religie of gerechten kan
overbrengen dan iemand die er nog nooit te maken mee heeft gehad.Dit zorgt ook voor een positieve
indruk op de kinderen zodat zij zelf ook meer kunnen vertellen over hun zelf en hun familie en of
afkomst. Daarom vragen wij u of u ons kunt helpen met ideeén, creatieve input en eventueel hulp
met het opzetten van bepaalde inbreng bij het lokaal.

De Schoolkrant

Ook gaan we 4 keer per jaar een schoolkrant maken van en voor de leerlingen. Hierin willen we ook
graag veel aandacht geven aan onze brede multiculturele school. Het idee is ook om leerlingen meer
te leren over de verschillende culturen, gebruiken maar ook feestdagen.

Ook hierbij kunnen wij uw hulp enorm gebruiken. Alles is welkom om ervoor te zorgen dat iedereen
zich thuis voelt op de Bloeiwijzer.

Met vriendelijke groeten,

Het Burgerschapsteam



Nieuws van onze samenwerkingspartners (zie bijlage)
- Flyer Media wijsheid
- Amstelveensport activiteiten in de meivakantie
- Let, s Tennis Kidz



